
Hengelclub De Bollekes Erembodegem 
 

Wanneer : zondag 10 april 

Waar : Vijver De Goudkarper Meldert 

 

Ons Team : alle leden aanwezig maar Marc Baetens kon wegens problemen met de arm niet 

deelnemen. Bedankt voor je aanwezigheid tijdens de reeksen maar des al niet te min heb ik in 

de namiddag dorst “afgezien”, en ik niet alleen, ….. slechte “garcon”! Voor het nemen van de 

groepsfoto bedank ik Marie Christine …. oef, iedereen staat er op. 17 deelnemers van 18 

leden, dus 2 sectoren. Paul zag er nog fris uit ondanks zijn landing om 3uur ’s nachts … 

kwam van Turkije. Kris op de afspraak, maar in welke toestand ….! Werd pas nuchter na de 

middag. 

 

Het Weer : een heerlijke, hete zomerdag. Ideaal als eerste wedstrijd en ideaal voor Meldert-

vijver. Geen zuchtje wind. Hopelijk komen er zo nog ! 

 

De Wedstrijd : Gelijkopgaand in elke sector tot de 

namiddag. Goede vangsten en niemand hoeft te 

klagen. Geen massa vis maar wel grote brasems. De 

tweede reeks lagen de gewichten verder uit elkaar 

maar er werd nog meer gevangen. Afgaand op het 

gemiddelde gewicht per sector zaten “de krakken” 

blijkbaar in de eerste sector. Er werden nauwelijks 

karpers gevangen. Men kon onder de top licht vissen, 

zowel naar pen als naar draad. De meeste levende 

aassoorten bleken succes te kennen, afhankelijk van 

visser en visplaats. Er werden een paar +3kg brasems 

gevangen. Boodschap was het voeder in de mergel te 

beperken om kroes(blazen) te vermijden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De Winnaars : Proficiat Patrick en Casse met de sectorwinst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandidaten TOP 3 :  De “nieuwe” Mario en Erwin presteren goed. 

 

Overgewicht met gevolgen (max. 25kg per net) : Erwin en Steve blunderen. 

 

Sterke prestatie jonges : Peterken en Francois verrassen. 

 

Ontgoochelen : Bert en de Pie kunnen beter. 

 

The after-party : natuurlijk missen we ons tante tina maar Nancy (boma) en Luc (bompa) 

hebben ons met open armen ontvangen in ons nieuw lokaal café de Eekhoorn alias “de Blaa 

Zoal”. Bedankt voor de lekkere boterhammen en de gezellige avond. Een avondje uit de 

duizend met veel ½ liters Maes, Jupiler en af en toe een Tùnel. We hebben onzen “entré” niet 

gemist. (PT) 

 

 


